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 Tây Ninh
	TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN

Số Tháng 7/2019
Lưu hành nội bộ


CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 
(27/7/1947 - 27/7/2019)

Nhớ những lời dạy của Bác Hồ 
Ngày 05/7/195:  “Thi đua ái quốc nhằm ba mục đích chính: diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Tức là làm cho nhân dân no, ấm, biết chữ, làm cho Tổ quốc độc lập, tự do”.
Lời dạy trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài: “Thi đua ái quốc, hiện tại và tương lai vẻ vang của nước ta”, đăng trên Báo Nhân dân, số 15, ngày 05 tháng 7 năm 1951. Đây là giai đoạn đầu thực hiện đường lối trường kỳ kháng chiến do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II xác định. Với phương châm: đoàn kết, đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh biện pháp thi đua yêu nước, khơi dậy, huy động sức dân tham gia cuộc kháng chiến kiến quốc mau giành thắng lợi.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ ba mục đích cụ thể của thi đua ái quốc là: diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Tức thi đua ái quốc làm cho nhân dân no, ấm, biết chữ, làm cho Tổ quốc độc lập, tự do. Theo Người, thi đua ái quốc phải xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng của dân, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng thời kỳ cách mạng. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thúc đẩy các phong trào thi đua ái quốc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược phát triển rộng khắp, động viên, cổ vũ toàn quân và thu hút mọi tầng lớp nhân dân đoàn kết tham gia. Tiêu biểu như các phong trào “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”, “Bình dân học vụ”, “Hũ gạo kháng chiến”… Qua đó đã cuốn hút, cổ vũ, động viên đồng bào và chiến sĩ cả nước hăng say lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm chống giặc đói; thi đua học tập xoá nạn mù chữ, chống giặc dốt và dũng cảm ngoan cường trong chiến đấu diệt giặc ngoại xâm làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.
Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc vẫn còn nguyên giá trị, đã cổ vũ, khích lệ quân và dân ta thi đua lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của nhân dân, đảm bảo tốt an sinh xã hội; tăng cường, củng cố quốc phòng – an ninh; nâng cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy, phong trào thi đua yêu nước được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị cụ thể hóa thành phong trào thi đua Quyết thắng phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội đã  được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, với các nội dung, chỉ tiêu thi đua thiết thực, được cán bộ, chiến sĩ tích cực hưởng ứng thực hiện với quyết tâm cao. Phong trào thi đua Quyết thắng được gắn kết chặt chẽ với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, các cuộc vận động của các cấp, các ngành đã góp phần quan trọng vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.
Ngày 27/7/1950:  “Càng tưởng nhớ đến những người con dũng cảm của Tổ quốc, thì mọi người càng phải thêm hăng hái thi đua làm trọn nhiệm vụ tổng động viên, để chuẩn bị đầy đủ, để chuyển mạnh sang tổng phản công, để tranh lại độc lập và thống nhất cho Tổ quốc”

Là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong “Thư gửi Ban Tổ chức Trung ương ngày thương binh liệt sĩ” viết ngày 27 tháng 7 năm 1950. Đây là giai đoạn cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của quân và dân ta đã giành được nhiều thắng lợi quan trọng và có bước phát triển mạnh. Thường vụ Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch trên hướng biên giới Đông Bắc thuộc hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn nhằm mục đích tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, giải phóng một phần biên giới mở đường giao thông với các nước xã hội chủ nghĩa, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc. Mặc dù bận bộn bề nhiều công việc, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn giành thời gian viết thư thăm hỏi anh em thương binh, gia đình các tử sĩ và Người gửi tặng 01 tháng lương của mình góp vào quỹ, thể hiện sự tri ân đối với các thương binh, liệt sĩ. Qua đó, Người cũng động viên, khích lệ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của cách mạng để giành độc lập, thống nhất Tổ quốc và cũng để trả thù cho các thương binh, tử sĩ đã anh dũng hi sinh, hiến dâng máu đào tô thắm lá cờ cách mạng vẻ vang, để Tổ quốc được độc lập, tự do, thống nhất và dân tộc ta mãi mãi trường tồn. Tinh thần bất diệt, tấm gương sáng ngời của các liệt sĩ, thương binh sẽ sống mãi với non sông Việt Nam.
Đảng, Nhà nước, quân và dân ta đời đời ghi nhớ, vinh danh sự hi sinh và những cống hiến to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh và luôn quan tâm làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, tổ chức toàn dân tích cực tham gia các phòng trào: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng” với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, như: Xây nhà tình nghĩa, lập Quỹ đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, ổn định đời sống thương binh, bệnh binh nặng, chăm sóc bố mẹ liệt sĩ già yếu, cô đơn, con liệt sĩ… đã trở thành hoạt động thường xuyên trong mọi mặt đời sống xã hội.
Học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy, cấp ủy, chỉ huy các cấp, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn nêu cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Toàn quân đã xây và trao tặng hàng chục nghìn ngôi nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; đăng ký phụng dưỡng suốt đời hàng nghìn Mẹ Việt Nam Anh hùng; tích cực triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 1237 về “Tiếp tục tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; Đề án 150 về “Xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin” và các chương trình, đề án của Chính phủ, nhằm huy động mọi nguồn lực của toàn xã hội cùng nhân dân cả nước thực hiện tốt công tác chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần tạo sự ổn định chính trị xã hội, củng cố niềm tin của nhân đối với Đảng, Nhà nước và cũng là thiết thực học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy.

Những ngày đáng nhớ trong tháng 7
- 1 tháng 7 là ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam

- 11 tháng 7 là Ngày Dân số Thế giới (World Population Day)

- 15 tháng 7 Ngày truyền thống Thanh niên xung phong

- 27 tháng 7 là Ngày Thương binh Liệt sĩ Việt Nam

- 28 tháng 7 là Ngày thành lập Công Đoàn Việt Nam
11 tháng 7 là Ngày Dân số Thế giới (World Population Day)
-----------------------------
Ngày Dân số Thế giới là một sự kiện thường niên diễn ra vào ngày 11 tháng 7 hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức của toàn thế giới về các vấn đề dân số toàn cầu.
Sự kiện được Governing Council của UNDP đưa ra năm 1989 trong (quyết nghị) Decision 89/46 15. Nó được lấy cảm hứng từ Ngày thế giới 5 tỉ người vào 11 tháng 7 năm 1987. Cậu bé người Nam Tư Matej Gašpar sinh ra tại thành phố Zagreb là công dân thứ 5 tỷ của Thế giới. Sau đó ngày này được Liên Hiệp Quốc công nhận là ngày lễ quốc tế.
15 tháng 7 Ngày truyền thống Thanh niên xung phong
-----------
Ngày 15-7-1950, tại núi Hồng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, đội TNXP mang phiên hiệu 312 gồm 225 đội viên được thành lập với mục đích phục vụ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Sau 3 tháng, từ một đội TNXP đã phát triển thành đoàn TNXP mang mật danh “XP” với con số hàng nghìn TNXP có nhiệm vụ mở đường vận chuyển hàng hóa, vũ khí, khí tài đến sản xuất dụng cụ lao động, cứu thương bộ đội, xây dựng cầu kè, rà phá bom mìn, sản xuất lương thực... đã góp phần cùng với bộ đội và các hậu phương làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Thời kỳ chống đế quốc Mỹ xâm lược, ngày 25-5-1965, “Đội TNXP chống Mỹ, cứu nước” được thành lập tại Thanh Hóa, gồm 9 đại đội với 1.200 cán bộ, đội viên nam được trang bị súng, ô tô tải, ô tô con, có bác sĩ, thợ cơ khí... và mỗi cán bộ, đội viên được trang bị một xe đạp Phượng Hoàng (đội quân xe đạp Phượng Hoàng) bắt đầu cuộc hành quân thần tốc chi viện cho Đoàn 559 Trường Sơn, góp phần vào Đại thắng mùa xuân năm 1975 thống nhất đất nước.
Trong mỗi giai đoạn cách mạng, lực lượng TNXP Việt Nam nói chung, TNXP Thanh Hóa nói riêng luôn phát huy truyền thống 10 chữ vàng “Cần cù, anh dũng, kiên cường, đoàn kết, sáng tạo” lập nên những thành tích xuất sắc. Hòa bình lập lại, lực lượng cựu TNXP tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng phấn đấu và tham gia tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Với phương châm hoạt động: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt chức năng, nhiệm vụ của hội vì nghĩa tình đồng đội, từ khi thành lập đến nay (năm 2005), tổ chức hội cựu TNXP các cấp trên địa bàn tỉnh đã làm tốt vai trò nhân chứng lịch sử bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên, chăm lo đời sống cho hội viên.
Hoạt động nghĩa tình đồng đội được xem là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt có ý nghĩa thiết thực nhất đối với hội viên, thể hiện sự tri ân với đồng đội, người thân của đồng đội đã hy sinh, đồng thời giúp đỡ những đồng đội khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Các cấp hội đã và đang thực hiện tiết kiệm, quyên góp, phát triển kinh tế giúp nhau xóa nghèo, xây dựng quỹ nghĩa tình TNXP cấp tỉnh, cấp huyện để có điều kiện giúp đỡ nhiều hội viên hơn. Tính đến tháng 6-2019, quỹ nghĩa tình TNXP ở cơ sở đã đạt 54 tỷ đồng, cho hàng trăm lượt hội viên vay phát triển sản xuất. Đã có nhiều hội viên được hỗ trợ, giúp vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ, trang trại, gia trại, trồng trọt, chăn nuôi tạo việc làm và giúp nhiều hội viên thoát nghèo.
“Tình đồng đội thêm ấm cuộc đời” đó là câu nói của rất nhiều cán bộ, hội viên cựu TNXP các cấp trong tỉnh. Một trong những việc làm thiết thực đó là vận động và hỗ trợ xây tặng nhà nghĩa tình đồng đội cho các gia đình liệt sĩ, thương binh gặp khó khăn. Chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ (2015-2020) đến nay, toàn tỉnh đã vận động hỗ trợ xây được 92 ngôi nhà tình nghĩa cho hội viên, trị giá 30-60 triệu đồng/nhà, gần 300 sổ tiết kiệm (2-5 triệu đồng/sổ), hàng nghìn suất quà mỗi suất trị giá từ 200.000 đồng - 500.000 đồng, nhiều nữ cựu TNXP đơn thân khó khăn còn được doanh nghiệp hỗ trợ nuôi dưỡng suốt đời. Riêng năm 2018, Hội Cựu TNXP tỉnh được Hội Chữ thập đỏ tỉnh, ĐBQH Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội quan tâm trao hỗ trợ 3 con bò sinh sản trị giá 50 triệu đồng cho 3 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn huyện Quảng Xương để phát triển chương trình “Ngân hàng bò”... Có nhà, có phương tiện sinh kế, hội viên cựu TNXP khó khăn đã có chốn ở ổn định, có điều kiện lao động sản xuất cải thiện cuộc sống. Bên cạnh đó, nhiều cán bộ hội có tấm lòng nhân hậu, bất kể nắng, mưa vẫn tìm đến nhà của những cựu TNXP khó khăn để chia sẻ, tìm cách giúp đỡ và tích cực vận động các công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay xây dựng phong trào vì nghĩa tình đồng đội, như bà Nguyễn Thị Lý, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Quảng Nham (Quảng Xương); Nguyễn Thị Hoàn, Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Hải Bình (Tĩnh Gia)...
Một trong những việc làm quan trọng vì nghĩa tình đồng đội còn là tổ chức hội cựu TNXP các cấp trong tỉnh đã làm tốt vai trò nhân chứng lịch sử, cùng với ngành chức năng tham gia giải quyết các chế độ, chính sách cho cán bộ, hội viên. Đến nay, toàn tỉnh có 13.800 cựu TNXP được hưởng chế độ theo Quyết định 40, 99,8% TNXP tham gia kháng chiến được hưởng BHYT theo hướng dẫn thực hiện Quyết định 290 của Chính phủ.
Tuy nhiên, hiện Thanh Hóa vẫn còn gần 26.000/29.000 thanh niên tình nguyện tập trung chống Mỹ chưa được tỉnh công nhận phiên hiệu như TNXP để được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước. Đây đang là vấn đề khó khăn cần được quan tâm, giải quyết nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho hội viên.
Mỗi việc làm là một nghĩa cử cao đẹp bởi đa phần hội viên cựu TNXP đều cao tuổi, không còn khả năng lao động, hoàn cảnh rất khó khăn. Bởi vậy, khi nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ, dù bất kể việc lớn hay nhỏ, đều được hội viên trân trọng, cảm quý vô cùng. Chiến tranh đã qua đi, những cựu TNXP trở về cuộc sống thời bình với một tâm thế mới. Tiếp tục nhân lên những hành động đẹp vì nghĩa tình đồng đội, Hội Cựu TNXP tỉnh tập trung tuyên truyền sâu rộng truyền thống TNXP, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động hội; xây dựng quỹ nghĩa tình TNXP; phối hợp chặt chẽ với các ngành để tham mưu cho UBND tỉnh sớm công nhận phiên hiệu TNXP đối với lực lượng thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích chưa được xác định phiên hiệu theo Thông tư 18/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ.
27 tháng 7 là Ngày Thương binh Liệt sĩ Việt Nam

----------------
Lịch sử của ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7
Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Tuy nhiên, do chính quyền cách mạng còn non trẻ nên thực dân Pháp đã âm mưu trở lại xâm lược nước ta. 
Thực dân Pháp đã vào thay thế Tưởng Giới Thạch ở Bắc Bộ và âm mưu xâm lược nước ta một lần nữa.
Kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng, giữ gìn nền độc lập cho đất nước, toàn quân và dân ta đã chiến đấu anh dũng ở những nơi có thực dân Pháp chiếm đóng. Nhiều chiến sĩ, đồng bào ta đã bị thương và vĩnh viễn nằm lại chiến trường.
Nỗi đau bao trùm lên toàn dân tộc, nhiều gia đình mất đi cả chồng và các con. Nhiều người vợ trẻ chỉ hưởng hạnh phúc vỏn vẹn trong một ngày. 
Để góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát của gia đình các chiến sĩ, đồng bào, Chính quyền Việt Nam đã xú tiến vận động thành lập một tổ chức, lấy tên gọi là Hội giúp binh sĩ tử nạn. 
Đầu năm 1946, Hội giúp binh sĩ tử nạn (sau đổi tên là Hội giúp binh sĩ bị thương) được thành lập ở Thuận Hóa, Bình Trị Thiên, ở Hà Nội và nhiều nơi khác. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được mời làm hội trưởng danh dự của Hội giúp binh sĩ tử nạn.  
Chiều ngày  28/5/1946, Hội “Giúp binh sĩ bị nạn” tổ chức một cuộc nói chuyện quan trọng tại Nhà hát thành phố Hà Nội và Hồ Chủ Tịch đã tới dự.
Chiều ngày 11/7/1946, tại Nhà hát này đã có một buổi quyên góp quần áo, giày mũ cho chiến sĩ ngoài mặt trận, mở đầu cuộc vận động “ mùa đông chiến sĩ”. Tại đây, Bác Hồ đã cởi chiếc áo rét đang mặc để tặng binh sĩ. 
Khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ vào ngày 19/12/1946, số người bị thương và hy sinh tăng lên. Đời sống của chiến sỹ và đồng bào ta gặp muôn vàn khó khăn.
Đảng và Nhà nước ta đã quyết định nhiều chính sách quan trọng liên quan đến công tác Thương binh Liệt sĩ nhằm đảm bảo đời sống vật chất cũng như tinh thần của các gia đình chính sách trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến. 
Tháng 6/1947, đại biểu của Tổng bộ Việt Minh, Hội Phụ nữ cứu quốc, Cục Chính trị quân đội quốc gia Việt Nam, Nha thông tin tuyên truyền và một số địa phương đã họp tại Đại Từ - Thái Nguyên.
Nội dung cuộc họp là thực hiện chỉ thị của Hồ Chủ Tịch chọn ngày kỷ niệm Thương binh Liệt sĩ và bảo vệ công tác Thương binh Liệt sĩ.
Sau khi xem xét, Hội nghị đã nhất trí lấy ngày 27/7/1947 làm ngày Thương binh toàn quốc. Đây được coi là cuộc mít tinh quan trọng với 2000 người tham gia tại Thái Nguyên. Tại đây, Ban tổ chức đã trịnh trọng đọc thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Người đã gửi tặng một chiếc áo lụa, một tháng lương và một bữa ăn của nhân viên trong Phủ Chủ tịch.
Hàng năm vào dịp này, Người cũng đều có thư và quà để gửi đến các anh em thương binh và gia đình liệt sỹ.
Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 7//1954, Đảng và Nhà nước ta càng quan tâm và giải quyết những vấn đề chiến sỹ, gia đình liệt sỹ cũng như công tác thương binh. Từ năm 1955, ngày 27/7 ngày Thương binh được đổi thành ngày Thương binh - Liệt sỹ.
Ý nghĩa của ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7
- Ý nghĩa chính trị:
Ngày 27/2 hàng năm phản ánh sự đánh giá của Đảng, Nhà nước, nhân dân với những gia đình đã có người hy sinh vì Tổ Quốc.
Qua đó, nhằm phát huy tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần cách mạng và niềm tin vào sự nghiệp cách mạng mà Bác Hồ và Đảng ta đã lựa chọn, lãnh đạo.  
Cũng thông qua đó nhằm động viên và phát huy truyền thống cách mạng trong công cuộc đổi mới đất nước.
Công tác Thương binh Liệt sĩ và chính sách đối với những người có công với cách mạng chính là thể hiện tính ưu việt và bản chất của Đảng và Nhà nước ta.
Tạo điều kiện củng cố niềm tin vào nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng cũng như sự quản lý của nhà nước.
Góp phần tăng thêm tiềm lực cách mạng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và cơ sở để giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần chống lại thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, bôi nhọ quá khứ hào hùng của dân tộc.
- Ý nghĩa nhân văn:
Tăng cường ý thức, trách nhiệm, lòng biết ơn, khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Phát huy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Thể hiện truyền thống nhân văn sâu sắc của dân tộc.
Phát huy tinh thần "gia đình cách mạng gương mẫu" góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế.
28 tháng 7 là Ngày thành lập Công Đoàn Việt Nam

----------
Sự ra đời của tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929)
Trước sự bóc lột thậm tệ và đàn áp dã man của tư bản thực dân, công nhân nước ta đã tự tổ chức nhau lại để đấu tranh giành và bảo vệ quyền lợi thiết thân. Hội Ái hữu đầu tiên được công khai thành lập theo Quyết định của Thống sứ Bắc Kỳ vào năm 1906.
Hội Ái hữu những người lao động chân tay Đông Dương ở Pháp thành lập vào tháng 12 năm 1922 chủ yếu là người Bắc Kỳ. Thuỷ thủ Việt Nam cũng lập ra Công hội thuỷ thủ, một tổ chức có khuynh hướng cộng sản.
Năm 1925 có thêm Hội những người lao động trí óc Đông Dương. Đến năm 1927, ở Mác-xây, thuỷ thủ lại lập ra Hội bênh vực lao động An Nam. Vấn đề thống nhất tổ chức và hành động giữa các Hội công nhân đã trở nên cấp thiết. Hội sinh viên cùng đại biểu các tổ chức thuỷ thủ, lao động trí óc họp ở Mác-xây thống nhất thành lập tổ chức chung là Hội liên hiệp lao động Đông Dương.
Do những thuận lợi có tính đặc thù và lịch sử, nhất là khi được tiếp xúc với phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế, một số công nhân Việt Nam đã học được những kinh nghiệm đầu tiên về đấu tranh công đoàn, hiểu biết về Đảng Cộng sản, về chủ nghĩa Lênin và Quốc tế thứ ba1.
Những công nhân, thuỷ thủ từng gia nhập các công đoàn ở nước ngoài đã đem kinh nghiệm tổ chức công hội về nước để lập ra các công hội mới. Tiêu biểu nhất là sự ra đời của Công hội Ba Son do Tôn Đức Thắng thành lập. Số lượng công hội lúc này còn ít, nhưng là những công hội đầu tiên chịu ảnh hưởng của tư tưởng công đoàn cách mạng và cũng là những mầm mống quan trọng cho phong trào công nhân và công đoàn Việt Nam.
Những năm 1928 – 1929, chủ nghĩa Mác – Lênin được truyền bá sâu rộng vào Việt Nam đã làm cho phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ. Nhờ tiếp thu, vận dụng kinh nghiệm đấu tranh của công nhân thế giới nên giai cấp công nhân Việt Nam đã rút ngắn thời kỳ đấu tranh tự phát để sớm tiến lên trình độ tự giác. Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân và phong trào yêu nước đòi hỏi phải có sự lãnh đạo của tổ chức Đảng để đưa phong trào tiếp tục đi lên.

Tháng 3 năm 1929, một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Bắc Kỳ đã họp tại số nhà 5D phố Hàm Long, Hà Nội, thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam. Ngày 17 tháng 6 năm 1929, đại biểu từ các tổ chức Cộng sản được thành lập ở các tỉnh Bắc Kỳ đã họp tại số nhà 312 Khâm Thiên, Hà Nội, quyết định thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng.
Để tập hợp các tổ chức Công hội Đỏ ở cơ sở, Đảng tổ chức ra Tổng công hội Đỏ cấp tỉnh và giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tổ chức Hội nghị đại biểu Công hội Đỏ Bắc Kỳ lần thứ nhất nhằm thống nhất lập ra Công hội đỏ cho xứ Bắc Kỳ.
Ngày 28 tháng 7 năm 1929, hội nghị đại biểu Công hội Đỏ Bắc Kỳ lần thứ nhất họp tại trụ sở của Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ số 15 Hàng Nón, Hà Nội. Hội nghị đã nhất trí thông qua chương trình, điều lệ và phương hướng hoạt động của Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ và bầu ra Ban Chấp hành lâm thời do đồng chí Nguyễn Đức Cảnh phụ trách. Đại hội quyết định xuất bản Báo Lao động làm cơ quan thông tin, tuyên truyền và tạp chí “Công hội Đỏ” làm cơ quan lý luận truyền bá quan điềm, chủ trương của Công hội Đỏ trong giai cấp công nhân ăm 1(Năm 1983, Đại hội V Công đoàn Việt Nam quyết định lấy ngày 28/7/1929 làm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam).
Đại hội thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ có ý nghĩa lịch sử to lớn trong quá trình phát triển của phong trào công nhân, Công đoàn Việt Nam.

Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2019

Theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP ban hành ngày 9/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ban hành ngày 20/5/2019 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng có hiệu lực từ ngày 1/7/2019. Theo đó, tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2019 đối với 8 nhóm đối tượng, áp dụng từ ngày 1/7/2019.

Chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan CAND

Có hiệu lực từ 25/7/2019, Nghị định số 49/2019/NĐ-CP quy định định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND) về chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân thôi phục vụ trong CAND, hy sinh, từ trần và chế độ, chính sách đối với công nhân công an...


Tuổi trẻ năng động với nhiều mô hình vì cộng đồng

Với vai trò là Bí thư Xã đoàn Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành, Nguyễn Duy Hiếu thường xuyên quan tâm và chỉ đạo phong trào thanh thiếu nhi ở địa phương hoạt động tốt, đạt nhiều thành tích. Các phong trào, cuộc vận động như: “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”... được triển khai đến các chi đoàn đều thu hút đoàn viên, thanh niên và các em thiếu nhi tham gia. Hiếu còn tổ chức, vận động đoàn viên, thanh niên hiến máu tình nguyện; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người già neo đơn, gia đình khó khăn; tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về nông nghiệp cho thanh niên địa phương...
Trong cuộc vận động “Tuổi trẻ Hoà Thành chung tay xây dựng nông thôn mới”, Nguyễn Duy Hiếu đã vận động người dân và mạnh thường quân đóng góp thực hiện 7 công trình “Thắp sáng đường quê” với tổng chiều dài hơn 7,5km, trang bị 273 bóng đèn trị giá hơn 100 triệu đồng. Hiếu luôn suy nghĩ, tìm tòi các phương thức hoạt động mới, thiết thực nhằm thu hút thanh niên trên địa bàn tham gia. Nhiều mô hình, cách làm mới do anh đề xuất đã được triển khai và mang lại hiệu quả tích cực.
Cụ thể như mô hình “Tái sử dụng rác vì môi trường” được Đài Truyền hình VTV1 ghi hình và phát trong chương trình “Khoảnh khắc thường ngày - Vì cuộc sống xanh”. Mô hình “1+1” được Tỉnh đoàn đánh giá cao và chỉ đạo thực hiện toàn tỉnh, trong thời gian từ năm 2017 - 2022. Mô hình “Vui cùng bóng cả” được nhân rộng trên toàn huyện...
Lãnh đạo tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
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Anh Nguyễn Duy Hiếu được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng của Trung ương đoàn năm 2016 tại Hà Nội
Qua học tập, lao động và rèn luyện, Nguyễn Duy Hiếu được khen tặng nhiều danh hiệu như: “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, “Cán bộ Đoàn giỏi”, gương điển hình trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cấp huyện năm 2013, “Đảng viên trẻ tiêu biểu” tỉnh Tây Ninh năm 2015, “Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Tây Ninh” năm 2016. Đặc biệt, anh Hiếu vinh dự là gương cán bộ Đoàn duy nhất được ghi vào Kỷ yếu Đại hội “Thi đua yêu nước” tỉnh Tây Ninh lần thứ IV (2010 - 2015) và được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng.
Từ năm 2007 đến nay, anh Nguyễn Duy Hiếu đã góp phần rất lớn đưa hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của xã đi vào nề nếp, trở thành một trong những đơn vị giữ vững danh hiệu “Vững mạnh - Xuất sắc” 10 năm liên tục, được Đoàn cấp trên đánh giá cao, được nhận Cờ thi đua của Trung ương đoàn và nhiều bằng khen của UBND tỉnh.
Trong năm 2018, Bí thư Xã đoàn Nguyễn Duy Hiếu còn đưa ra mô hình “Hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn xã”. Hiếu chia sẻ: “Vào những ngày thứ bảy, chủ nhật, em còn hỗ trợ các anh, các chú bị khuyết tật trong xã tập luyện và thi đấu giao lưu môn bóng chuyền. Qua đó, giúp các chú rèn luyện sức khoẻ và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống”.

Lời bài hát: Nhịp cầu nối những bờ vui

                                               Tác giả : Văn An
Chiếc cầu là nơi hò hện của đôi ta

Đêm trăng sáng trên cầu anh thổi sáo

Đêm trăng sáng chân cầu em giặt áo

Nhịp cầu nối những bờ vui.

Anh vào bộ đội làm cầu treo qua suối

Anh bắc cầu phao qua khúc sông sâu

Anh nối nhớ thương bằng những nhịp cầu.

Những chiếc cầu ngày đêm bom dội

Vẫn nguyên vẹn đứng bên lửa khói

Những chiếc cầu vẫn nối hai quê

Để đêm trăng sáng chân cầu em giặt áo.

Anh lại về đây sau ngàn ngày chiến đấu

Ngồi trên cầu thổi sáo đón em........
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
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